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Hoe Jezus door mijn ogen kijkt
Ontvangen via een lezer

Toen ik eens een familie bezocht, vertelden de ouders mij dat hun dochter niet meer wilde

bidden, omdat ze Jezus immers toch niet kon zien. De ouders vroegen me of ik eens met het

kleine meisje wilde praten.

Ik heb haar op schoot genomen en gezegd: ‘Zou jij Jezus graag willen zien?’ ‘Ja!’ beaamde ze. Toen

heb ik haar verteld: ‘Vroeger heb ik tegen Jezus gezegd: “Jezus, komt U alstublieft bij mij. Komt U in

mij. Dan mag U binnen in mij wonen, door mijn ogen naar buiten kijken en met mijn oren horen en

met mijn voeten lopen.” En dat heeft Hij toen gedaan en nu woont Hij binnen in mij.' (1)

Daarna zei ik tegen dat kind: 'Kijk mij eens aan!' En met haar grote ogen deed ze dat. Toen zei ik

verder: 'Weet je wel dat Jezus jou nu aankijkt door mijn ogen? En Hij kijkt mij ook aan door jouw ogen.

Begrijp je dat?' Ja, dat snapte ze goed!

Ik ging verder: 'Als jij naar bed gaat en mama zit naast je bed en draait het licht uit, dan zie jij mama

ook niet, maar je weet best dat ze daar naast je zit. En zo is dat met Jezus ook.' 

Aarzeling

Een paar dagen later werd ik opgebeld en er werd me verteld dat het meisje 's nachts al twee keer

Jezus bij zich had gehad. Haar zusje had toen gevraagd: 'En hoe zag Hij er dan uit en wat zei Hij dan?'

Ze antwoordde: 'Hij had een mooi wit kleed aan en Hij zat naast me en pakte mijn hand en zei: “Je

hoeft niet bang te zijn. Ik ben immers bij je.”’ (2) Sindsdien waren haar problemen opgelost, haar angst

en andere lichamelijke problemen.

Voor mijzelf is dit verhaal een bemoediging. Want toen ik met dat kind praatte, aarzelde ik toch een

beetje. Mag ik zoiets wel zeggen: 'Jezus kijkt door mijn ogen'? Ik ben immers Jezus niet.

Maar daarin bemoedigde Hij me. 'Dit is nu juist wat Ik wil: door jouw ogen kijken, zodat iedereen die

jou ontmoet, merkt dat hij Mij ontmoet.’ Toen dacht ik: ‘Ook Jezus heeft vroeger niet gezegd: “Ik ben

de Vader.” Maar wel: “Wie Mij ziet, die ziet de Vader, want de Vader woont in mij."’ (3)

Rondgezonden aanhaling, ontvangen via een bezoeker van deze website.

Bron: Frans Horsthuis - ‘Zie uw koning komt!’

Uit de Bijbel:

(1) Johannes 17:23.

(Jezus bad:) Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, ...

    Galaten 2:20a.

Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij...

    Kolossenzen 1:27.

Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen:

Christus in u (NBG: onder u - beide is juist - AvdS), de hoop van de heerlijkheid.



(2) Jesaja 41:10.

Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook

ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.

    Matteüs 28:20.

(Jezus sprak tot hen:) En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld.

(3) Johannes 14:9b-11.

Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; ... Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij

is? De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werken.

Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is; ...
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